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Woordje van de hoofdleiding. 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

We zitten alweer in de helft van wat belooft om weer een fantastisch chirojaar te worden. 
Als we achterom kijken hebben we ook dit jaar weer een fantastische editie achter de rug 
van onze jaarlijkse Bieravond. Maar als Chiro kijken we ook vooral vooruit, en dan zien we 
dat er de komende maanden nog een heleboel leuke dingen staan te wachten. Met de 
aspirantenfuif juist achter de rug kunnen wij alweer de laatste voorbereidingen treffen voor 
onze kampkost. 

Hopelijk komen jullie zonen elke zondag blij thuis. Als leidingsploeg proberen we telkens een 
bangelijke planning te voorzien, veel leuke spelletjes te spelen en ons te amuseren. Wij zijn 
alvast fier om leiding te zijn want op de Chiro amuseren we ons rot! 

Het tweede deel van het Chiro jaar hopen wij te kunnen verder doen hoe we nu bezig zijn! Er 
zijn enkele evenementen gepland die de komende maanden zullen plaatsvinden. Zo zal er na 
het enorme succes van ons zomerweekend van vorig jaar ook dit jaar weer een editie 
plaatsvinden. Hou dus zeker al onze socials in de gaten voor meer info hierover! 

Ook dit jaar willen we ook iedereen van onze leidingsploeg bedanken voor de inzet die ze 
hebben geleverd. We werken samen als één team om er op zondag het beste van te maken 
voor Instuivers groot en klein. 

Heeft jouw Instuiver nog vriendjes dat niet in de chiro zitten en die zeker eens zouden 
moeten komen proberen? Twijfel dan niet deze eens mee te nemen op zondag! Zo kunnen 
wij nog meer blije gezichten naar huis sturen! Hoe meer zielen hoe meer vreugde! 

Met het harde werk dat we met de leiding en VB’s al hebben verzet, zetten we ons Chirojaar 
verder richting de zomer om erna af te sluiten met een patat van een kamp, en het echte 
Chirogevoel en het plezier dat daarmee hand in hand gaat. 

 

Dan rest er ons nog maar één ding te zeggen, CHIRO INSTUIF FEESTJE BOUWEN! 

 

Chirogroetjes van jullie hoofdleiding, Robbe Wuyts & Sander Huybrechts 

  



Belangrijke data 
 

Zoals al eerder vermeld organiseren wij de komende maanden verschillende evenementen om onze 
kas een beetje te spijzen, maar ook omdat ze enorm leuk zijn voor zowel de deelnemers als de 
leiding. Noteer daarom alvast volgende data zeker in je agenda. 

 

Zaterdag 4 en Zondag 5 maart. 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij de kampkost. Kom gezellig eens proeven van de 
kookkunsten van onze kookouders, en ontdek wat je kleine instuiver op kamp te eten krijgt. Geen tijd 
om te komen eten? Geen probleem, ook dit jaar kan je online bestellen en komen afhalen. 
Houdt zeker onze website en facebookpagina in de gaten want daar komt binnenkort meer 
informatie. 

 

Zaterdag 20 en Zondag 21 mei 
Na het enorme succes van het zomerweekend van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer een 
weekend vol plezier. Op zaterdag kan je gezellig een cocktail komen drinken en genieten van wat 
achtergrondmuziek. Op zondag is dan er het buikschuiven, een uiterst spannende competitie waar er 
gestreden wordt om te bepalen welke man en vrouw het verst/snelst kunnen glijden op hun buik. 

 

Zondag 25 Juni 
Om het jaar af te sluiten en de zomer in gang te blazen, gaan we samen met de meisjes van Chiro 
Vita zwemmen. Nadien kan je met het hele gezin op de Chiro aanschuiven voor een heerlijke 
barbecue, bereidt door onze kookouders. 

 

Nog te bepalen 
Voor de allerjongsten van de chiro en hun ouders kan een kamp veel vragen met zich meebrengen. 
Daarom organiseren we in juli een infoavond voor de ouders van de broekventjes en de 
speelclubbers waar we alles nog eens goed uitleggen en op jullie vragen antwoorden. 

 

21 juli tot 31 juli 
Het toppunt van elke instuiver zijn jaar. Het bivak! 10 Dagen lang gaan wij met de hele chiro op 
kamp. Van zonsopkomt tot zonsondergang spelen we spelletjes en beleven wij de leukste 10 dagen 
van het jaar. En s’nachts slaapt iedereen per groep in een tent. Wij worden dan ook bijgestaan door 
een fantastische ploeg van kookouders en vb’s die lekker eten koken en alles in goede banen leiden.  

  



Dag  

Goede 

Beste 

Geweldige                                                         broekventjes 

 
Hey daar als jullie dit contactje krijgen wilt dit eigenlijk twee dingen zeggen. Dit 
wil zeggen dat dit bangelijke chiro jaar al bijna in de helft is . Maar dit wil zeer 
zeker ook zeggen dat er nog veel zondagen aankomen om ons rot te amuseren. 

Zoals we nu al bezig zijn zo zal er binnenkort een briefje worden meegegeven 
worden. Om jullie uit te nodigen om samen met jullie leiding op weekend te 
gaan. Dit doen wij speciaal om jullie klaar te stomen voor het kamp in de 
zomer. Zo gaan we jullie laten kennis maken met de comfortabele veldbedjes. 
Jullie zelf jullie stoere chiro uniform te laten aandoen. Mee te koken en 
natuurlijk waar jullie naar uit kijken om zelf af te wassen. En nog veel meer 
dingen. Dit gaat samen gebeuren met jullie vrienden van de speelclub. Zo 
kunnen we misschien iets verklappen zoals dat het echt een cool thema is dit 
jaar. Maar we gaan voor een beetje spanning zorgen en nog even zwijgen  
"#$. 

 

Genoeg over het weekend nu over de rest van het jaar. Wat kunnen jullie nog 
verwachten. Jullie romantische zielen zullen natuurlijk verheugd zijn. Om 
binnenkort terug valentijn te vieren met Vita . Als ook kan je je nog verwachten 
aan een paar super toffe thema zondagen. Wij willen er ook van de leiding uit 
al sorry zeggen voor de komende was uren. Van zowel de kleren als van je chiro 
kadee. En al iets voor de verdere toekomst. Door jullie fantastische inzet voor 
de verkoop van onze chocolade. Kan je je wel eens verwachten aan mischien 
wel een springkasteel ofzo op kamp je weet maar nooit.  

Ook al eens een dikke merci aan alle stoere chiro jongens om zo geweldig 
enthousiast mee te spelen en de leiding zich zo hard te laten amuseren echt 
waar, het is echt leuk om zo leiding te geven. En onthoud zeker wat we elke 
zondag roepen en laten merken. 

CHIRO INSTUIF FEESTJE BOUWEN !!! 

Groeten jullie leiders : Robbe-Kwinten-Brecht 



 
 
 
Beste speelclubbers,  
 
Eerst en vooral willen we jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar 
wensen. Al na een heel leuke eerste helft van het chirojaar 
gaan er nu heel veel toffe dingen gebeuren. We kunnen 
garanderen dat de tweede helft dubbel zo leuk zal worden. 
Jullie moeten nog een heel parcours afleggen om echt de 
‘beste’ speelclubbers te worden in de geschiedenis van Chiro 
Instuif. Hieronder vinden jullie een activiteit dat jullie nog 
moeten voltooien. 
  
We gaan op weekend met de broekventjes. Daar gaan we hele 
dagen activiteiten doen. Dit zal plaatsvinden in het weekend 
van 10-11-12 Maart! De locatie is nog te bepalen.  
 
Om ons fantastisch jaar af te sluiten gaan we samen op kamp. 
Als jullie al deze activiteiten hebben volbracht en zeker het hele 
kamp braaf en flink zijn geweest dan zijn worden jullie de ‘ 
beste’ speelclubbers. 
 
Nog iets dat duidelijk gemaakt moet worden is dat JULLIE 
STEEDS GOED NAAR DE LEIDING MOETEN LUISTEREN! 
 
 

Zonnige Chiro groetjes van jullie leiders, 
 
Jasper, Mats en Fredje  
  



 

Beste rakkers 

Jammer genoeg is er al een half jaar van bangelijke zondagen voorbij, 
maar niet getreurd, het volgend half jaar gaan we er samen voor 
zorgen dat het nog leuker wordt! Aangezien het eindelijk een beetje 
warmer gaat worden, zullen we ook mogelijkheden hebben om 
nieuwe oorden op te zoeken, probeer daarom zeker zoveel mogelijk 
met de fiets te komen!  

We willen toch ook even zeggen dat we supertrots zijn op jullie dat 
jullie er altijd zo talrijk en enthousiast aanwezig zijn! Samen hebben 
we al veel plezante dingen gedaan, zoals een heerlijk kerstdiner, 
zware counters met ultimate frisbee en jullie kunnen zelfs bijna zo 
goed voetballen als de leiders
"#$. We zouden enkel soms wat minder 
gekibbel onder elkaar willen, aangezien we toch 1 groep zijn 
uiteindelijk. Vergeet zeker ook niet onze facebookgroep soms te 
checken, aangezien we hier soms extra zaken voor de zondag zullen 
meedelen, zoals grotere activiteiten waarbij je zeker met de fiets gaat 
moeten komen of wanneer we iets speciaal doen voor het eten.  

We zullen ergens in de komende weken/ maanden ook nog iets gaan 
doen om onze kas wat aan te vullen, zodat we zeker kapotgrave 
dingen gaan kunnen doen op kamp! Voor de rest willen wij jullie al 
zeker bedanken voor de leuke tijden die jullie ons en julliezelf gaven 
en we hopen dat we dit kunnen blijven doortrekken doorheen het 
hele jaar!!! 

Groetjes  

Noah, Sam en Robbe 

  



 
Beste Toppers, 

We zitten halfweg, en we mogen al van een mooi jaar spreken. We hebben 
al grave dingen gedaan, nieuwe spellen gespeeld en goed gelachen. Alleen 
denken wij, dat we de komende maanden nog “Next-Level” graaf kunnen 
maken als we ons houden aan dit stappenplan, gemaakt door meneer G.Raaf. 

1. Nooit	vergeten	dat	je	één	groep	bent,	en	dat	alles	graver	is	als	je	
het	samen	doet.	

2. Kom	zo	veel	mogelijk	naar	de	Chiro,	met	hoe	meer	iedereen	is,	
hoe	gravere	spellen	we	kunnen	doen.	

3. Als	je	een	spel	verliest	moet	je	daartegen	kunnen,	zorg	er	dan	
gewoon	voor	dat	je	het	volgende	wint.	

4. Als	er	iets	wordt	gevraagd,	bijvoorbeeld	om	op	te	ruimen	doet	heel	
de	groep	dat,	niet	enkele	personen.	

5. Als	leiding	iets	vraagt,	doet	dat	dan	gewoon.	
6. Verkoop	veel	snoep	voor	de	kas	op	kamp,	hoe	meer	er	verkocht	

wordt,	hoe	graver	het	kamp.	(Info	volgt)	

G.Raaf lijkt ons toch wel iemand om naar te luisteren… 

Dan zijn er nog een paar dingen die jullie leiding nog voor jullie te zeggen 
heeft. We hebben op de wintermarkt al wafels verkocht, en dat was een 
succes, maar om alles te doen wat we dit kamp willen doen, hebben we nog 
extra kas nodig, dus gaan we snoep verkopen. Meer info hierover volgt nog. 
Ook plannen wij dit jaar nog een 24-uurse op de Chiro. Deze zal doorgaan 
wanneer het wat warmer wordt, dus kijk daar al maar naar uit. Hopelijk 
hebben jullie er allemaal evenveel zin in als jullie leiding, en maken we er nog 
een graaf en onvergetelijk jaar van! 

Jullie leiding, 

Toon en Thibo 

  



Beste Kerels 
 
 
Met jullie altijd zeer talrijke en enthousiaste aanwezigheid hebben wij ons al goed 
kunnen vermaken. Hopelijk geldt voor jullie hetzelfde. 
 
Jammer genoeg betekent dit kontaktje ook dat we al in de helft van dit chirojaar zitten. 
Ongelooflijk hoe snel dat is gegaan. Na een geslaagd KKF, enkele uitstekende zondagen, 
zoals het spelen met beperkingen of de cross in Leest (waar we net naast het podium 
grepen) en een zopas uitstekende leefweek hebben we er toch al een goed gespekt 
chirojaar aan over gehouden. Maar niet getreurd, jullie 
leiding heeft nog genoeg zondagen in petto om jullie een nog instuif-waardiger jaar te 
geven dan het al is. Ook de bucketlist die jullie in het begin van het jaar opstelde kan nog 
een inspiratiebron vormen voor de zondagen. Al zijn sommige dingen (parachute 
springen, om iets op te noemen 
"#$ …) niet heel haalbaar, maar dit bewijst weer jullie 
zotte denkwijze. 
 
Het goede nieuws daarentegen is wel dat het kamp, de bangelijkste moment van het jaar in 
de agenda van een echt instuiver, weer dichter bij komt. We zouden nog een keer een 
bijverdienste moeten zoeken om dit kamp extra leuk te maken. Denk hier al een over na. 
We kunnen over dit fantastische kamp voor de rest nog niks verklappen, buiten dat jullie je 
fietsbeentjes alvast mogen opwarmen, want we hebben een zware tocht voor de boeg. 
 
Maar eerst dus die tweede helft van het chiro jaar. Hopelijk kan het gsm-gebruik tijdens de 
chiro hierbij wel wat minder. Hier hebben we ons al vaker aan gestoord. Ook die oren zijn 
hopelijk goed uitgekuist. Zo hoeven jullie de woorden "gsm's weg" of "ruim het lokaal op" 
niet langer aan te horen. Voor de rest zijn we heel blij hoe het tot nu toe gegaan is. Wij 
hopen jullie daarom ook de komende zondagen terug met hetzelfde enthousiasme te 
mogen ontvangen voor nog meer zotte avonturen. 
 

Wij kijken er alvast enorm naar uit. CHIRO INSTUIF FEESTJE BOUWEN! 
 
 

Groetjes 
Jullie 
topleiding 
Jasper en Ebe 

  



ASPIRANTEN                                                                                                          
 
 
 
Beste Aspiranten, 
 
Ooo, wat hebben we weer veel activiteiten in het vooruitzicht dit jaar. We trappen ons jaar 
af met fantastische fuif. Vervolgens zullen we een week op de Chiro leven tijdens onze 
leefweek. (als de fuif genoeg opbrengst levert) Deze zal zeer speciaal worden, volgepakt met 
toffe en onverwachte activiteiten. Ook zullen we tijdens deze week beslissen wie de tittel 
“Beste Aspi” op zijn borst mag plakken. Elke ochtend zal een sms uitgestuurd worden met 
daarin een opdracht die tegen de avond uitgevoerd dient te worden. Afhankelijk van hoe 
snel en hoe goed je deze opdracht uitvoert krijg je meer of minder punten. Wie op het einde 
van de week het meeste punten behaalt mag deze titel opstrijken.  
 
We hebben zeker al leuke zondagen gehad, maar de inzet kan bij sommige zeker nog beter.  
Zeker voor de jongens die volgend jaar voor leider gaan. Als iedreen zich goed inzet, maken 
we er een topjaar van! Voor de jongens die zich soms niet zo goed uitgeslapen voelen, en er 
nogal slecht uitzien op zondag hier een paar tips: 
1) Blijf langer liggen en stinken in uw bed, geef uw lichaam voldoende rust om te kunnen 
herstellen. Maar wees op tijd 13:55 ten laatste op de Chiro.  
2) Eet een stevig en gezond ontbijt. 
3) Drink genoeg water, zeker na het feesten en dus voor het slapengaan.   
4) Drink geen koffie’ke, want dat droogt uw lichaam verder uit 
5) Zorg dat je rustige activiteit doet, bijvorbeeld YOGA, maar zorg ervoor dat het YOGA-matje 
proper blijft… 
 
Ik geef jullie zoals de allerbeste leiders ook nog huiswerk mee. Kleur deze tekening in met je 
favoriete kleuren. Bezorg deze ten laatste 12 maart aan Senne of Sander.  

  
Moesten er nog verdere vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.  
 
Jullie allerbeste allerliefste allerleukste leiders,  
 
Dante (Senne) en Lange (Sander)  
04 76 23 73 80      0470 02 77 98 
 
 
 



De Grote Chiro Instuif Woordzoeker 
 

 

  



Onze Hoofdsponsors 
Vanaf 2014 werkt Chiro Instuif met een systeem van jaarsponsoring in plaats van voor elke activiteit 
apart sponsors aan te spreken. Sinds vorig jaar hebben we besloten om de handen in elkaar te slaan 
met Chiro Vita wat betreft sponsoring. Op die manier steken we elkaar geen stokken in de wielen en 
kunnen we de handelaars een interessanter sponsorpakket aanbieden. 
 Hieronder ziet u onze hoofdsponsors. Dit zijn allen handelaars die ons nauw aan het hart liggen. Wij 
willen deze dan ook nogmaals bedanken voor hun jarenlange steun. En aan de neutrale lezer van dit 
Kontaktje vragen wij het volgende: bekijk deze pagina’s aandachtig en denk aan onze bevriende 
handelaars bij (het plannen van) uw volgende aankoop 

          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


