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VEILING 

Stuk grond gelegen in Froidchapelle 

 

 

Kom op vrijdag 21 juli 
naar Froidchapelle 
voor de veiling van een 
exclusief stuk grond. 

2.5 Ha ongeroerde 
natuur gelegen naast 
een prachtig natuurlijk 
meer.  

 

Interesse? Kom dan 
zeker op 21 juli naar 
Froidchapelle, en wie 
weet bent u wel op 
het einde van de dag 
bezitter van dit 
prachtige stuk grond. 
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Hoofdleiding 
Beste ouders, leden en andere Chirovrienden, 

 
Wat een geweldig Chirojaar hebben we samen beleefd! Het zit er bijna op, en we willen jullie 
allemaal bedanken voor jullie fantastische steun en enthousiasme. 
Onze Chiro heeft dit jaar meer leden dan ooit tevoren. Samen hebben we een bloeiende en 
levendige Chirofamilie gecreëerd, waar vriendschappen zijn ontstaan en plezier centraal 
staat. 
 
We kunnen met trots terugkijken op tal van succesvolle evenementen die we samen hebben 
georganiseerd. Van gezellige bierdegustaties tot heerlijke kampkost, van heerlijke cocktails 
in de zon tot waterpret op de buikschuifbaan, elk moment was gevuld met vreugde, plezier 
en vriendschap. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van onze fantastische 
leiders en vrijwilligers. Jullie hebben er samen met ons voor gezorgd dat elk evenement een 
groot succes werd. 
 
We willen ook graag een speciale dank betuigen aan iedereen die ons dit jaar heeft 
gesteund. Dankzij jullie vrijgevigheid en enthousiasme hebben we onze doelen kunnen 
bereiken en de Chiro-ervaring naar nieuwe hoogten kunnen tillen. Jullie geloof in onze visie 
en missie heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd om ons voortdurend in te zetten voor de 
groei en het welzijn van onze Chirofamilie. 
 
Maar het beste bewaren we natuurlijk voor het laatst. We zijn verheugd om aan te 
kondigen dat we dit jaar uitgenodigd zijn voor een speciale veiling in Froidchapelle. 
Hoewel we momenteel nog niet veel details kunnen onthullen, zijn we ervan overtuigd dat 
het een onvergetelijke ervaring zal worden voor onze leden. Het kamp zal plaatsvinden van 
21 tot 31 juli, en we kunnen nu al zeggen dat het een "patat van een kamp" wordt! 
 
We begrijpen dat jullie waarschijnlijk nog veel vragen hebben over het kamp en andere 
praktische zaken. Maak je echter geen zorgen, alle verdere informatie zal te vinden zijn in dit 
Kontaktje. We zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is, zodat jullie zoon een 
fantastisch kamp tegemoet gaat. 
 
Namens de hele leiding, kookouders & Vb’s willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. Samen hebben we een Chirofamilie opgebouwd 
waar iedereen zich thuis voelt en waar elk kind de kans krijgt om te groeien, te leren en 
plezier te hebben.  
 
CHIRO INSTUIF FEESTJE BOUWEN 
 
We kijken uit naar het kamp en de vele avonturen 
 
De Hoofdleiding 
  



4 
 

Wat zeker niet te vergeten? 
Elk jaar voor het kamp zijn er wel wat moeilijkheden tijdens het inpakken van je valies. 

Hier een lijst van wat wel en wat niet mee te nemen. 

Schrijf/naai in zo veel mogelijk spullen van je zoon zijn naam, om het aantal verloren 
voorwerpen na 

het kamp te beperken. 

− Chiro-uniform!!! 
− Verkleedkleren in thema (aandoen bij aankomst) 
− Veldbed 
− Slaapzak 
− Hoofdkussen 
− Linnenzak 
− Handdoeken en washandjes 
− Zeep of douchegel (ecologisch) 
− Tandpasta en tandenborstel 
− Korte en lange broeken 
− Truien 
− Regenkledij 
− Nachtkledij 
− Kousen 
− Ondergoed 
− Stap- en speelschoenen 
− Zwemgerief 
− Rugzak 
− Drinkbus 
− Brooddoos 
− Zaklamp 
− Schrijfgerief + papier (kaartjes en postzegels kunnen op kamp worden aangekocht. Vergeet 
zeker ook geen lijst met adressen voor je kleine spruit) 
− Eventueel iets om te lezen 
− Extra spullen per groep (zie pagina 7) 
− 2 linnen mondmaskers (voorzie hiervoor een apart opbergzakje) 
 

Wat nemen we zeker niet mee? 

− Dure kledij 
− Gsm, smartphone 
− iPad, gameboy, Nintendo enz. 
− Andere waardevolle spullen 
− Slecht humeur 
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Praktische zaken 
● Totaalprijs van het kamp: 

o €150  voor elk eerste kind, vanaf het tweede kind uit elk gezin €140 
 

● Gelieve de inschrijving voor het bivak in orde te brengen ten laatste op 14/07. Via 
éen link kan je in éen keer zowel de inschrijving, de medische fiche en de betaling in 
orde brengen. 

o Ga hiervoor naar onze website, klik op ‘BIVAK’  en daarna op ‘INSCHRIJVEN 
KAMP 2023’ 

o Of neem deze link over in je adresbalk: 
https://chiroinstuifkamp.myportfolio.com 

o Voor de inschrijving van een eventueel tweede kind uit hetzelfde gezin 
gebruikt u de kortingscode ‘extrakind23’ Deze code kan u als mededeling 
schrijven bij de betaling van het kamp. 

o Wie hier nood aan heeft, kan gebruik maken van ons afbetalingsplan. Dit 
werkt zo: 
▪ Bij de betaling gebruikt u de kortingscode ‘afbetaling’. Hierdoor wordt 

initieel €105 afgetrokken van uw totaal te betalen bedrag. 
▪ U betaalt het restbedrag af in maandelijkse schijven van €20. 
▪ Elke schijf moet maandelijks op onze rekening staan vóór de laatste 

dag van de betreffende maand. Ons rekeningnummer is                  
BE42 9733 5268 4354 
▪De laatste maand van de afbetaling schrijft u het resterende saldo 

over. Zo is de volledige afbetaling correct afgerond. 
 

● Valiezen dienen zoveel mogelijk zelf meegebracht te worden op 21 juli. 
o Als dat door omstandigheden niet lukt (bijvoorbeeld groepen die met de fiets 

gaan, of als u geen eigen vervoer hebt), kan je je valies binnenbrengen op 
vrijdag 14 juli tussen 19u en 20u aan de chirolokalen. 

o Volg hier de aanwijzingen van de aanwezige chiromedewerkers. 
● Uw zoon zijn identiteitskaart / ISI+-kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit dient u 

ons te bezorgen: 
● Indien uw kind op kamp medicatie dient te nemen, kan je die afgeven aan Samira 

Van Dam of Jolien Broomans: 
o Ofwel op 14 juli bij het binnenbrengen van de valiezen 
o Ofwel op 21 juli bij het afzetten van uw zoon op de kampplaats 

● Zoals elk jaar rijden onze oudere groepen met de fiets op kamp 
● Zorg ervoor dat ze een degelijke en reglementaire fiets hebben. 

De leiding van Kerels en Aspiranten hebben de nodige informatie hierover in hun stukje 
verwerkt. Bij vragen kan je hen rechtstreeks contacteren. 
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● Uw zoon wordt verwacht op de kampplaats op 21 juli 
o Vanaf 15:30 uur mogen de leden op de kampplaats, om 16:30 uur is 

het openingsformatie waarna de ouders vertrekken. 
o De kampplaats bevindt zich langs de Rue du Bois de Rocq, 6440 

Froidchapelle. Eens u daar bent zult u voldoende signalisatie zien die u 
naar de kampplaats leidt. 

o U kan ook op uw GPS de volgende coördinaten invoeren: 50.192818, 
4.357467 

● Hier zijn wel al enkele praktische afspraken die we vragen te volgen: 
o Probeer zoveel mogelijk te carpoolen, op die manier zijn er niet te veel 

auto’s tesamen. 
o Nadien is er nog avondeten voorzien voor de leden. 

● Bij dringende gevallen, en enkel in hoge nood, kan je tijdens het kamp contact 
opnemen met instuif (en dit dag en nacht) op het volgende nummer 
 

INSTUIFFOON: 0475 02 77 90 
 

● Wil je je kleine of grote spruit een kaartje sturen dan kan dit op het volgende 
adres: 

 

 

 

 

 

● Leden kunnen op bivak kaartjes en postzegels aankopen. 
o De prijs van een postzegel bedraagt €1,20 en de prijs van een kaartje 

bedraagt €1,00. 
o U kan daarvoor een zakcentje meegeven. 
o Of u kan het op voorhand voor uw zoon aankopen: 

▪ Op 14 juli bij het binnenbrengen van de valiezen. 

 

● We vragen ook om per afdeling mee te brengen: 
▪ Broekventjes:  Pak WC-Papier 
▪ Speelclub:  Pot confituur 
▪ Rakkers:  Pak WC-papier 
▪ Toppers:  Pot choco 
▪ Kerels:  Pot confituur 
▪ Aspiranten:  Pot choco 

Chiro Instuif 

Naam + groep 

Rue d’Erpion 11 

6440 Boussu-Lez-Walcourt 
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● Je mag ons terug verwachten in Blaasveld op maandag 31 juli tussen 15 uur en 15:15 
uur. 

 
● Ook op 31 juli kan u de bagage van uw zoon ophalen. Dit zal als volgt gaan: 

o Bagage wordt uit de camion geladen en per groep verdeeld. Gelieve de 
bagage pas te nemen als deze op zijn plek staat. Zo zorgen we er samen 
voor dat alles vlot verloopt. 
 

● In de aanloop naar het bivak, maar ook op bivak, kan u ons volgen via onze website 
(instuifblaasveld.weebly.com) of via de Facebook- of Instagrampagina van Chiro 
Instuif. 

o Regelmatig zal hier nieuws verschijnen…(foto’s, voorstelling thema, 
praktische info e.d.) i.v.m. het bivak. 
 

● Doorheen het kamp worden er regelmatig foto’s genomen van de leden tijdens de 
activiteiten. Deze foto’s worden geplaatst in een gesloten google drive, je krijgt 
hiervoor een geheime link om de privacy zo veel mogelijk te respecteren. Wanneer 
de inschrijving is afgerond krijgt u toegang tot de link. 
 

● Mocht u dit Kontaktje niet meer terugvinden, kan u dit ook downloaden en lezen op 
onze website (instuifblaasveld.weebly.com/kontaktje) 
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Beste Broekventjes, 
 
Hier zijn de Commandanten van de Brandweer, Spoed en Politie! We willen jullie graag 
uitnodigen in Froidchappelle! Wij hebben gehoord dat het belangrijk is dat we daar 21 juli 
aanwezig zijn. Iets met een veiling… 
Samen met andere dappere bewoners gaan we een onvergetelijk avontuur beleven.  
 
Wij commandanten nemen jullie mee naar de spannende wereld van de hulpdiensten, waar 
jullie samen met andere heldhaftige bewoners een onvergetelijk kamp zullen ervaren. 
 
Om te laten zien dat jullie echte helden zijn, is het belangrijk dat jullie je verkleden als 
hulpverleners! Jullie kunnen zelf kiezen of je komt als brandweerman, ambulancier of 
politieagent. We kijken er enorm naar uit om samen met jullie 10 dagen lang het hoogtepunt 
van het kampjaar te beleven. 
 
Bereid je voor op een avontuur vol actie, want we hebben geweldige activiteiten voor jullie 
in petto: 

● Een dag vol Olympische uitdagingen, waarin jullie je vaardigheden kunnen testen en 
laten zien wie de beste hulpverlener is. 

● Een stoere tocht langs brandweerkazernes en ziekenhuizen, waarbij jullie je 
hulpvaardigheden en teamwork zullen ontwikkelen. 

● Een speciale dag waarop jullie als een goed geoliede machine samenwerken om 
spannende missies te volbrengen. 

● Jullie mogen zelf de handen uit de mouwen steken en een heerlijke maaltijd bereiden 
als echte chef-koks. 

● Een spectaculair kampvuur, waar we gezellig samen kunnen zijn. 
● Het smullen van heerlijk eten bereidt door de beste kookspecialisten. 
● En natuurlijk spelen we al jullie favoriete spelletjes! 

 
Om jullie ouders ook op de hoogte te brengen, organiseren we een speciale informatieavond 
voordat het kamp begint. We laten snel weten wanneer deze avond plaatsvindt via de 
Facebookgroep. 
 
We kunnen niet wachten om jullie te zien! Zorg ervoor dat jullie klaarstaan om samen met 
ons een geweldig avontuur te beleven. 
 
Tot snel! 
Commandanten van de Brandweer, Spoed en Politie 
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Beste Speelclubbers,  

We zijn op het einde van dit Chirojaar gekomen. Zoals jullie wel weten betekent het einde van 
het Chirojaar dat we op een mega fantastisch, superleuk kamp gaan waar je je 10 dagen lang 
geen seconde verveelt. Jullie leiders gaan de komende weken dit kamp in elkaar steken. 

We verwachten jullie allemaal op de veiling van het stuk land, wij als Chiro gaan deze kopen! 
We zullen een dorp bouwen met verschillende gebouwen. Maar wat heeft een dorp nodig?  

Zakenmannen uiteraard! Wij zullen ons moeten verkleden in zakenmannen, dus haal jullie 
koffertjes met geld en jullie mooiste pak al maar tevoorschijn! Wij zullen alles daar in goede 
banen leiden, zonder ons is een dorp niets. Dus we zijn dan ook hard nodig. We zullen 
proberen om van Instuifopolis een groot dorp te maken, misschien later zelfs een grootstad!  

Hoe verkleden jullie je?  

- Een mooi pak, hemd,… 
- Een vlinderdas of een stropdas 
- Een koffertje voor belangrijke papieren en/of cash geld 

  

Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons om het Chirojaar fantastisch af te sluiten. Op kamp 
mogen jullie ook een verrassing verwachten met de centjes dat we verdiend hebben. Snel 
jullie zo snel mogelijk in voor het kamp, TIME IS MONEY 😉.   Tot 21 juli! 

Vele groetjes de leiding van de Speelclub,  

Jasper (0472244568), Fredje (0468225011)   

Mats (0491597641) 
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Dag beste rakkers 

Jammer genoeg komt het chirojaar weer tot zijn einde. We hebben ons toch goed 
geamuseerd als leiding, hopelijk hebben jullie er ook enorm van genoten dit jaar. Wij 
hopen dat we met onze zondagen weer een paar echte Instuivers hebben gemaakt 
tijdens het jaar. 

Echter niet getreurd, want na een bangelijk chirojaar moet zoals jullie allemaal wel 
weten, de kers op de taart nog komen. Namelijk het altijd lang verwachte chirokamp. 
Dit jaar zullen jullie op 21 juli 2023 verwacht worden in het mooi Chimay 
Froidchapelle. Wij hebben gehoord dat ze daar een stuk grond gaan veilen en dat ze 
sterke en hard werkende boeren nodig hebben. Wie is er nu sterker en werkt nog 
harder dan ons ? 

 
Deze bovenstaande foto’s al om een idee te geven hoe je verkleed kan komen. Wij 
zullen die andere mannen is laten zien hoe echte boeren er uit zien. 

 

Dit kamp zien we jullie (net zoals de rest van het jaar) graag in grote aantallen 
verschijnen. Wij vragen ook een slechte knuffel mee te brengen naar het kamp voor 
een groot spel… 

Wij hebben er alvast zin . Tot in Chimay …. 

Van jullie liefste leiders 

Robbe ,Noah, Sam 
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Dag Toppers 
 
Het is bijna zover, na het fantastische chirojaar komt het summum, het hoogtepunt, 
de climax, de apotheose van het chirojaar er aan! We gaan samen op kamp, en ze 
gaan ons daar nodig hebben, want in Froidchapelle zou er iets zijn, iets van een 
veiling heb ik horen vallen… . Wij, als werknemers van de NMBS zijn gedelegeerd om 
naar die veiling te gaan en hebben daarvoor budgetten van de bazen gekregen. Wat 
we exact moeten kopen krijgen we daar pas te weten. Om zo veel mogelijk indruk te 
maken op andere kopers, is het belangrijk dat we met zo veel mogelijk naar daar 
gaan, we verwachten dus iedereen. 
 
Als werkmannen van de NMBS moeten we herkenbaar zijn, ze moeten weten dat wij 
trots zijn op ons beroep, dus we willen graag voor we vertrekken nog even herhalen 
hoe de dresscode van de NMBS nu weer in elkaar zat: 
 
 

● Een blauwe outfit 
● Een pet 
● Een fluitje 
● Een horloge hoeft niet, want we kregen 

van hogerop te horen dat we naar goede 
gewoonte niet op tijd moeten zijn.  

 
 
 
Nu jullie weten hoe jullie je moeten kleden willen we nog een paar praktische zaken 
meedelen.  

● We nemen geen gsms mee, deze zijn niet nodig en zullen mochten deze toch 
meegenomen worden afgenomen worden door de machinisten 

● Onder de werknemers van NMBS is het belangrijk dat er een topsfeer heerst, 
dus we willen iedereen zien op zijn best! 

● We verwachten jullie 21 juli in jullie NMBS-Outfit, klaar om de veiling te winnen. 
 
Tot dan, 
Machinisten Toon en Thibo 
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Beste Kerels  
 

Het chirojaar is weer op zijn einde gekomen. Van september tot juni hebben we ons 
tot nu toe bijna elke zondag op een grote opkomst van kerels mogen verwachten, 
waarvoor dank. We hebben dan ook een heel jaar ons best gedaan om telkens weer 
een Instuif-waardige zondag te voorzien. Maar wees niet getreurd, want het is nog 
niet volledig gedaan. 
 
Onze fusie bakker- en slagerij “Heymans - Braspennincx” heeft de concurrentie in 
Blaasveld geweten. De bakkers Moeremans en Wouters en de slagerij Mertens 
trekken al onze klanten weg. We kregen gelukkig dat mailtje dat we ons konden 
verplaatsen naar ergens waar we wel genoeg klanten zullen hebben. We vertrekken 
namelijk met al ons brood en worst naar de kanten van Froidchapelle, waar we 
hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan voor ons bedrijf. 
 
 
Hoe ziet een bakker of slager eruit? 
1e jaar kerels: de bakkers. (rechter) 
- Witte bakkersschort  
- Bakkers hoed 
- Kneed roller 
2e jaar kerels: de slagers (linker) 
- Wit hemdje 
- Schort 
- Slagers hoed/petje 
- Slager gereedschap 
 
 
 
Aangezien onze kookspullen te veel ruimte innemen in de camion, hebben we zelf 
geen vervoer om ter plaatse te komen. We zullen naar Froidchapelle moeten fietsen. 
We weten dat dat niet bij de deur ligt, maar met een (koers)fiets die volledig in orde is 
moet dat geen probleem worden. Het zal een leuk tochtje worden waarbij hopelijk de 
weergoden ons goed gezind zullen zijn. Smeer jullie beentjes al maar in. Verdere 
informatie over deze tocht zal in de Whatsapp-groep terecht komen, dus hou die 
zeker in de gaten. 
 
Wij hebben alvast super veel zin in het kamp. Hopelijk zien jullie het ook allemaal 
zitten en gaan we er samen een onvergetelijk kamp van maken! 
 
Jullie leiding,  
 
Ebe en Jasper H 
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Beste aspiranten aka priesters 

 

Er is blijkbaar iemand die een stuk grond heeft gekocht in Froidchapelle. nu heeft deze 
persoon gevraagd aan de kerk om hun beste priesters te sturen. De kerk heeft ons gevraagd 
om het woord van God zoveel mogelijk te gaan verspreiden. Ook zullen wij onze weg naar 
Froidchapelle vinden met behulp van de fiets, zodat wij tijdens onze fietsbedevaart zoveel 
mogelijk mensen te inspireren en in God te laten geloven. 

 

Na een lang jaar elke zondag het beste van ons eigen te geven is het einde in zicht.  Echter 
moet het hoogtepunt van het jaar nog komen.  Na de vele amusante zondagen en het 
organiseren van een bangelijke fuif. Hebben jullie het verdient om een onvergetelijk kamp te 
krijgen met bangelijke uitstappen  en de beste dropping. 

 

Zorg er zeker voor dat uw fiets voor naar het kamp te gaan in orde is 
zodat wij zo weinig mogelijk pech onderweg hebben, dit is best een 
koersfiets want Froidchapelle is niet bij de deur. Neem zeker een reserve 
band mee. Ook mogen jullie als priesters geen christelijk voorwerp 
vergeten. 

 

Voor de enkele onder jullie die ons volgende jaar vervoegen bereid jullie 
maar voor. Dit bevat onder ander dat jullie de geschiedenis van Chiro 
Instuif moeten kennen alsook het leiderslied. 

 

Wat mag een pastoor zeker niet vergeten voor hij op bedevaart gaat. 

● De heilige Bijbel 
● Jullie paternoster ketting 
● De albe  
● Een stola 
● Het kruis 

Als jullie nog vragen hebben mogen jullie deze altijd stellen maar niet getreurd wij komen 
nog eens lang om gezellig met jullie te praten. 

 

Jullie Bisschoppen 
Senne en Sander 
Amen 
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Bewijs dat jij een echte instuiver bent door de 
volgende bekende zinnetjes aan te vullen. 

 
 

1. Bloemen in de straten, ……………………………………………………………… 
2. Krak,………………………………………………………………………………………….. 
3. Waar wij in ons dromen 

horen,……………………………………………………………………………………….. 
4. 1,2,7,…………………………………………………………………………………………. 
5. Soms pakt gij den beer,……………………………………………………………… 
6. Daal nu bij het zinken,……………………………………………………………….. 
7. Wie wordt, wie wordt, wie wordt,…………………………………………….. 
8. Bikke, Bikke, Bik,……………………………………………………………………….. 
9. Bikke, Bikke, Bekker,…………………………………………………………………. 
10. Bikke, Bikke, Bol,………………………………………………………………. 
11. Bikke, Bikke, 

Bace,…………………………………………………………….. 
12. ………………………………………………………,Het regent als het giet 
13. Wij zijn de mannen van de Chiro 

Chiro,………………………………………………………………………………………… 
14. Ons 

Chirovendels,……………………………………………………………… 
15. We snijden ze in 

schellekes,…………………………………………………………………………………. 
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Onze Hoofdsponsors 
Vanaf 2014 werkt Chiro Instuif met een systeem van jaarsponsoring in plaats van voor elke activiteit 
apart sponsors aan te spreken. Sinds vorig jaar hebben we besloten om de handen in elkaar te slaan 
met Chiro Vita wat betreft sponsoring. Op die manier steken we elkaar geen stokken in de wielen en 
kunnen we de handelaars een interessanter sponsorpakket aanbieden. 
 Hieronder ziet u onze hoofdsponsors. Dit zijn allen handelaars die ons nauw aan het hart liggen. Wij 
willen deze dan ook nogmaals bedanken voor hun jarenlange steun. En aan de neutrale lezer van dit 
Kontaktje vragen wij het volgende: bekijk deze pagina’s aandachtig en denk aan onze bevriende 
handelaars bij (het plannen van) uw volgende aankoop 
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Tuinaanleg De Boeck 

Klaterstraat 9A, 2830 
Blaasveld 

Tel.: 03 866 05 73 
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